
Verhaal: Mijn Feest
Mila heeft zin om te dansen.

Mila heeft zin om te zingen.

Maar ze doet niets, ze wacht.

Ze kijkt door het venster. Ze ziet niets.

Buiten is het donker. Buiten is het koud.

Haar familie moet komen.Haar familie moet komen.

Dan gaat het feest beginnen 
met pakjes en een lekkere maaltijd.

Ding dong! Ze zijn daar!!!

Mila danst, Mila zingt, 
Mila is blij.


