
La fête
 Mila a envie de danser.

Mila heeft zin om te dansen.

Mila a envie de chanter.
Mila heeft zin om te zingen.

Mais elle ne fait rien, elle attend.
Maar ze doet niets, ze wacht.Maar ze doet niets, ze wacht.

Elle regarde par la fenêtre.
Elle ne voit rien.

Ze kijkt door het venster. Ze ziet niets.

Dehors il fait noir.
Dehors il fait froid.
Buiten is het donker. Buiten is het koud.

Sa famille doit arriver.Sa famille doit arriver.
Puis la fête peut commencer,

avec des cadeaux et un bon repas.
Haar familie moet komen. 

Dan gaat het feest beginnen met pakjes en een lekkere maaltijd.

DING DONG!
Ils sont là !!!
Ding dong! Ze zijn daar!!!Ding dong! Ze zijn daar!!!

Mila danse, Mila chante, Mila est contente.
Mila danst, Mila zingt, Mila is tevreden..


